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De Uitwisselingswestrijden 2017
KKK (Krasse Knarren Kralingen) en KMS (Kagerzoom Millennium Senioren)

met dank aan Gerd Renné voor de fotosessie

Woensdag 26 juli,  de KKK (Krasse
Knarren Kralingen) ontvingen de KMS
(Kagerzoom Millennium Senioren) voor
de jaarlijkse Uitwisselingswedstrijd.

De grote dag was aangebroken.
De Krasse Knarren Kralingen hadden
wat goed te maken. Vijf keer op een rij
hadden wij van KMS verloren en dat
moest nu maar eens afgelopen zijn. De
Krasse Knarren gingen ervoor.

Na een gezellig weerzien en een goed
kop koffie met koek werden spelvorm en

regels uitgelegd. Wij speelden een
Greensome Chapman.
De Millennium Senioren hoorden alles
met veel vertrouwen aan en dachten dit
varkentje wel weer te wassen.  Daar
stonden ze, een paar tachtigers en één
speler zelfs met één arm.

Een makkie denken jullie, maar de
Krasse Knarren wisten beter.

Hier en daar nog een driving-range-
muntje om in te slaan en toen op de foto
(zie boven 1e foto).
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Gerrit Meijer was de starter en dirigeerde
als een kleine Bonaparte.

Wij hadden die dag prachtig weer en
speelden de sterren van de hemel.

geen woorden maar daden

 In elke flight ging het de Krasse Knarren
zo voor de wind dat wij onze gasten
uiterst voorkomend en welwillend
tegemoet konden komen.

Rotterdammers met de voeten in de klei

Aan het eind van de dag dreigde nog een
alles verwoestende orkaan het toernooi te
bederven, maar ook die rampspoed
waaide over.

Toen de uitslag.
Uw Krasse Knarren Kralingen hadden
gewonnen en wel met zo veel
matchpoints dat de werkelijke uitslag niet
werd uitgesproken.
Dol gelukkig zwaaiden de Knarren met
de '(G)OUDE(N) KAMPIOEN' in het
volle besef dat deze trofee in de return
opnieuw verdedigd moest worden.
Vervolgens heeft Gerrit Meijer de
verantwoording voor dit kleinood op zich
genomen.

en alles draaide een beetje

Woensdag 11 oktober, de return.
Ondanks het dreigende weer was een
ieder goedgemutst. De stokken waren
schoon, de drivers scherp geslepen. De
(G)OUDE(N) KAMPIOEN bij Gerrit in
het ziekenhuis opgehaald en pontificaal
in het clubhuis van Kagerzoom
neergezet.
Hier ging het dus om.
Kagerzoom wilde er een echte wedstrijd
van maken en stelde ons dezelfde
spelvorm en puntentelling voor. De
teerling was geworpen.
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Het werd een geweldig leuke dag met
veel spannende partijen. De krachten
waren redelijk verdeeld en de uitslag was
onzeker.
Tenslotte  wonnen de Knarren met 24
tegen 12, een uitslag die de
krachtsverhoudingen geen recht doet.
Trots gingen wij met de (G)OUDE(N)
KAMPIOEN naar huis, die wij de
volgende dag al weer veilig aan Gerrit in
het ziekenhuis hebben overgedragen.

 En toen de dikke verhalen




